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Het Toon Hermans Huis Maastricht is een ontmoetingsplaats voor mensen met

kanker, hun partner en gezinsleden. Maar ook voor mensen die de ziekte hebben

doorgemaakt of voor nabestaanden. Het huis biedt in een warme en veilige omge-

ving ondersteuning bij het omgaan met kanker. Je kunt er terecht voor een luiste-

rend oor en informatie over niet medische zaken of om lotgenoten te ontmoeten.

Ook is er ruimte voor ontspannende activiteiten die de ‘dag lichter maken’.

“Je kunt er praten of juist zwijgen, lachen of huilen,
alles mag en niets moet”

Thema vane de maand mei
"vreuwenr mel Kacrker'

v Lotgenotencontact voor vrouwen met kanker

In een lotgenotengroep ontmoet je mensen die
hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt, deel je
ervaringen met elkaar en kun je elkaar vragen stellen.
Dit kan veel herkenning, erkenning en nieuwe inzich-
ten opleveren (ook al is het wat langer geleden) en
wellicht ook oplossingen bieden voor sommige pro-
blemen die voortkomen uit het feit dat je ziek bent.

v Vind steun bij elkaar

Zeker bij zo'n ingrijpende ervaring als kanker kan het
prettig zijn om steun te vinden bij mensen met ver-
gelijkbare ervaringen en met hen op een veilige en
open manier te bespreken welke invloed kanker heeft
op je leven als echtgenote, partner, moeder, familie-
lid, vriendin, maar ook welke gevolgen deze ziekte
heeft voor je privéleven en voor je werk.

Elke 2e woensdag van de maand van 19:00 uur tot
21:00 uur.

Deelname is gratis.

Begeleid door professionals van het Toon Hermans
Huis Maastricht

v Foto-tentoonstelling van Maud van Mulekom
Het Toon Hermans Huis Maastricht biedt de maand
mei ruimte aan een bijzondere fototentoonstelling

Condad

Benieuwd naar het activiteitenprogramma van
het Toon Hermans Huis? Breng een bezoek aan
het huis en/of de website
www.toonhermanshuismaastricht.nl

v Sint Servaasklooster 33
v 6211 TE Maastricht

v 043 - 326 10 00

v Administratie@toonhermanshuismaastricht.nl

met persoonlijke , ontroerende en indringende foto's
over de ziekteperiode van Wendy, een vrouw die aan
kanker leed.

' Leef en maak herinneringen’ was een voor Wendy
typerende uitspraak. De foto’s zijn een waar eerbe-
toon aan Wendy!

Op woensdagavond 10 mei om 19.00 uur opent
wethouder Frans Bastiaens de fototentoonstelling
van Maud van Mulekom. Bij de opening zal ook
Saskia Leenders-Bol vertellen over haar boek Dubbel.
Zij heeft een eerlijk en gevoelsmatig diepgaand boek
geschreven over haar ervaringen tijdens haar borst-
kanker traject. Over meer dan alleen het ziek zijn,

over de vertrouwensband met artsen, over hardlo-
pen, positiviteit, doorzettingsvermogen en humor. De
opbrengst van dit boek komt geheel ten goede van
de Maarten van der Weijden Foudation

De tentoonstelling is te zien van 10 mei tot en met 3
juni van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en
17.00 uur in het Toon Hermans Huis Maastricht.

Donderdagavond 1 juni 19.30 lezing over de psycho
sociale gevolgen van kanker. Lezing door een des-
kundige van het Oncologisch Centrum MUMC in het
Toon Hermans Huis Maastricht.
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